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José van Tubergen
‘Avec le nez sur les faits’
olieverf en etsinkt op doek
60 x 60 cm
2020

De sieraden van Colette Bloos 
vinden hun oorsprong in papier. 
Vermengd met water, bindmiddelen, 
(acryl)verf en/of inkt wordt het 
papiermengsel in mallen geperst 
en daarna gedroogd. Zo ontstaan 
identieke vormen, die ritmisch 
gerangschikt en geregen worden 
tot fascinerende kragen, armbanden 
en colliers.

José van Tubergen laat zich in haar 
werk inspireren door de sporen die 
mensen achterlaten in een stad, zoals 
resten van teksten op muren van 
gebouwen, achtergelaten voorwerpen 
of afgebladderde posters. 
Getuigenissen van de geschiedenis 
en van ingrijpende gebeurtenissen in 
mensenlevens.

Wij nodigen u hartelijk uit voor 
de tentoonstelling ‘Verhalen in beeld’:
Colette Bloos  Wageningen

sieraden
en
José van Tubergen  Amsterdam

mixed media op doek en op papier

In plaats van een officiële opening houden 
wij open huis op zaterdag 2 april 2022 
tussen 13:00 en 17:00 uur. 
Zo kunnen we het bezoek spreiden en 
drukte voorkomen. 
De beide kunstenaars zijn dan aanwezig 
en er is muziek. U bent van harte welkom.

Colette Bloos
‘Molensteenkraag’
papier en acrylverf
2021
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